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kampanyası 


CGT’nin eylem ve bilgilendirme 


50 CENT. 
à A İŞ i â 
TÜRK İŞÇİLERİ İÇİN NİN ÜÇ AYLIK GAZETESİDİR 
TRIMESTRIEL ÉDITÉ PAR LA C H T 


FOUR LES TRAVAILLEURS TURCS 


KEMERLERİ SIKMA SİYASETİNE 


Kemerleri sıkma siyasetine karşı CGT'nin 
açtığı eylem ve bilgilendirme kampanyası meyvalarını vermeye başladı. Mücadele çeşitli işkollarında acil talepler ve haklar için veriliyor : 
— Satın alma gücünün garantisi ve geliştirilmesi, 


— Iş garantisi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, 


Ücret kaybı olmadan çalışma süresinin 
kısaltılması, 


— Hükümet ve patronların keyfi baskıcı tutumuna karşı sendikal hakların korunması ve 
genişletilmesi, 

— Yabancı işçilerin fransız işçilerle eşit 
haklara sahip olması, 

— Yabancı işçilerin Fransız işçilerle eşit 
siyasi amaçla polis tarafından kontrol edilmesine karşı, 

— Irkçılığa ve ırkçı cinayetlere karşı 

ve daha birçok talep için mücadele devam 

ediyor. 

Önümüzdeki haftalarda da gelişecek olan, 
işyerlerinde ve iş kollarındaki mücadelelerin 
yükselmesi emekçilerin hoşnutsuzluğunu ve 
kavgadaki kararlılığını belgelemektedir. 

2 Nisan 1975 tarihli kararında CGT Yürütme 
Kurulu, bu mücadelelerin başarısı ve genişleacsi için CGT örgütlerinin eylemde birliği geliştirici girişimlerde bulunacağını açıklamıstır. 


HER YERDE OLDUĞU GiBi RENAULT'DA DA 
FRANSIZ VE YABANCI İŞÇİLER KRİZİN YÜKÜNÜ 
OMUZLAMAYI REDDEDİYORLAR 

Bu genel durum içinde, Renault olayı hükümetin keyfi tutumunu ve sorumsuzluğunu açıkça 
ortaya sermektedir. Aslında Renault işçileri, 
kendilerine öz eylem biçimleriyle CGT'nin ileri 
sürdüğü ve yerli ve yabancı tüm emekcileri 
ilgilendiren talepleri en güçlüce duyurdular. 
iktidar Renault'daki çatışmayı bilerek ve bilhassa kızıştırdı. Renault yönetimi aracılığıyla sendikalarla görüşmek için genel iş başı yapılmasını şart kostu. Amacı : Mücadeledeki emekçileri ve temsil yetkisi olan sendikalarını başarısızlığa mahkum etmek ; böylece genel müca- 


KARSI MÜCADELEYİ 
GELİSTİRELİM ! 


delenin gelişmesini zayıflatmak ve çeşitli iş 
kollarında acillik kazanmış olan taleplerin 
görüşülmesini geciktirmek 


DESTEK VE DAYANIŞMA 


CGT Yürütme Kurulu CGT Metalürji Federasyonu'nun Renault işçilerini desteklemek üzere 
bütür. konfederasyon örgütlerince desteklenecek yurt çapında bir eylem günü kararını çok 
yerinde ve olumlu buldu. Paris işçileri çağrıya 
uyarak, 20.000 kişilik büyük bir kitle halinde 
Renault işçileriyle biraraya geldiler. 


ÜÇ KAĞITLAR, PALAVRALAR VE İFTİRA 
KAMPANYASI 


C.G.T., bütün işçilerin iktisadi ve sosyal 
haklarına karşı hükümet ve patronların yönelttiği baskı siyasetini, üç kağıtları, palavraları ve 
iftira kampanyasını teşhir eder. 


CGT'nin yabancı işçiler ve ailelerine karşı 
uygulanan gerici ve otoriter siyasete karşı verdiği mücadleden bir iki örnek verelim : 


— 21 Şubat'ta CFDT ile birlikte yurt çapında 
bir eylem günü düzenlendi. 16 örgüt destekledi. Konu: Fransız işçileri gibi yabancı 
ışçıler de buhranın yükünü omuzlamak istemiyorlar. Bu fırsatla, özellikle hükümetin ve 
patronların iş konusunda yabancılarla Fransızları birbirine düşürmek isteyen davranışı- 
na bir darbe vuruldu. Ayrıca ortak cıkarları 
etrafında hangi milletten olursa olsun bütün 


işçilerin birleşmesi gerekliliği bir kez daha 
vurgulandı. 


— Bu gerçek'en çıkarak 2 Nisan toplantısında 

Yürütme Kurulu « Kemerleri sıkma siyasetine karşı bütün ücretlileri birlestiren çıkar 
dayanışması, iktidarın emekçilerin haklı 
taleplerini hasır altı etme arzusunu boğazında bırakmak için çeşitli eylemlere girişmeyi gerektirmektedir » dedi. 
Yrütme Kurulu, bu eylemleri daha da geliştirmek ve gereken gücü sağlamak ; böylece 
birlik içinde kitlesel muhteşem bir 1 MAYIS’ 
ın şartlarını hazırlamak için CGT'nin tüm 
örgütlerini seferber olmaya çağırır. 


PORTEKİZ'DE 

DEMOKRATİK 

KAZANIMLAR 
GELİŞİYOR 


Portekiz'de 11 Nisan gerici 
darbe girişimi bozguna uğradığı 
sıralarda Portekiz sendikalar birliği'nden bir delegasyon CGT'nin 
davetlisi olarak Fransa'da bulunuyordu. Delegasyon üyeleriyle 
yapılan bir roportaj CGT'nin 
merkez yayın organı «La Vie 
Ouvriğre » in 15 Mar tarihli sayısında yayınlandı. Bazı bölümlerini özetle aşağıda sunuyoruz : 


Soru: 11 mart gerici girişimi 
hangi ortamda ve nasıl olmuştur ? 


Cevap : Koalisyon hükümetindeki güçlükler öngörülmüş tekelciliğe karşı tedbirlerin alinmasını 
ve devlet mekanizmasının faşistlerden temizlenmesini ogeciktirmiştir. Bazı hükümet üyeleriyle 
bir kısım partiler demokratikleşme sürecinin büyük sermayeyle işbirliği yaparak yürütülebileceğini düşünüyorlardı. Faşizm taraftarlarının başarısızlıkla 
sonuçlanan 28 Eylül Lizbon üzerıne yürüyüş girişimi yeterince 
alarma geçirmişti bizleri. Aynı 
sermaye yanlısı güçler işçi sınıfının sendikal birliğine karşı 
çıkmakla hükümeti sağa kaydırmayı denediler. Bu olaylarda CIA 
elbette ellerini kollarını bağlamadı. Düşmanlarımız, hükümet 
ve «Silâhli Kuvvetler Hareketi » 
ne karşı fiili bir müdahele için 
uygun anın geldiğine inandılar. 
11 Mart gerici faşist girişimi 
bizler için bir sürpriz değildi. 


Soru: Bu girişim bozguna 
uğradıktan sonra, herhalde uzun 
süredir düşünülen tedbirlerin alınma anı gelmiştir artık ? 


Cevap : Bankaların ve sigorta 
şirketlerinin millileştirilmesini 25 
Nisan 974'ten beri istiyorduk. 
Portekiz ve yabancı tekelci sermayeye bağlı büyük bankalar 
ülkede iktisadi sabotajı yaymak 
için her şeyi yaptılar. Küçük ve 
orta şirketleri iflâsa sürüklediler. İşsizliği bilerek düzenlediler. 
Her geçen gün, iktisadi işleri 
ellerinde bulunduranların sistematik bir şekilde ülke hayatını 
sabote ettiklerine dair yeni belgeler ele geçiriyoruz. 


Soru: Ya şimdi, durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz ? 


Cevap : Emekçilerin daha lehine yeni bir durum var şimdi. 
Eski güçler dengesi gerek hükümette gerekse Silâhlı Kuvvetler 
Hareketinde sol lehine değişti. 
Ancak, gericilik henüz bütünüyle 
silâhsızlanmadı. En son olaylar 
ülkemizdeki kitle hareketleriyle 
Silâhlı Kuvvetler arasındai sıkı 
birlik ilişkilerinin tayin edici 
önemini bir kez daha ortaya koymuştur. 


Faşizmin yıkılmasının 1. Yıldönümü olan 25 Nisan 1975 seçimleri demokratikleşme sürecimizde 
yeni ve önemli bir aşama olacaktır. 


ak 


at 


PEUGEOT'DA TÜRKİYE 
İSCİLERİYLE TOPLANTI 


Peugeot Fransa'nın en büyük özel otomobil şirketlerinden birisi. Binlerce yerli ve 
yabancı işçi çalışıyor. Bu şirketin Sochaux 
(Soşo) tesislerinde yüzlerce Türkiye işçisi 
diğer milletlerden işçilerle aşırıca sömürü- haklar için işçileri 
lüyor, kötü hayat şartlarında yaşıyor ve 
baskıya uğruyor. Çalışma şartları insanlık 


CGT Sochaux metal sendikasının isteği 
üzerine genel merkez'den Türkiyeli militan 
bir arkadaş Peugeot'da çalışan Türkiye işçilerine seslendi. Sendikanın ileri sürdüğü şu 


mücadeleye ve CGT 
saflarına çağırdı : 


dışı. Lojmanlar çağ dışı. Ücretler düşük. — Herkese yaptığı işe uygun ücretin veril- 
Süresi sınırlı kontratlar uygulanıyor. Sendikal ON 


hak ve özgürlüklere saldırılıyor. 


Peugeot işçilerin sırtından milyonlar vuruyor. Maliyeti 8 bin frank olan bir araba 
dışarıda 20.000 franga satılıyor. Sırtımızdan 
çıkarılan 12.000 frangın 6500 ünü c-vlet, 
5500 ünü de »atron cebe indiriyor. İşçiler 
ücretlerin arttırılmasını isteyince de utanmadan para yok, kriz var diyorlar. Yalan 


söylüyorlar, 


Patronların kârları dağları aştı. İşçilerin 


taleplerini karşılayabilirler. 


C.G.T. MÜCADELEDE 


Peugeot işçilerinin ücretlerine 1 Nisan' 
dan itibaren yüzde 2,5 zam yapıldı. Bu zam 
elbette havadan düşmedi. Patron gönül 
rızasıyla vermedi bu artışı. Yüzde 2,5 luk 
artış işçilerin birlikte mücadelesi sonunda 
koparıldı. Yine de bu zam yeterli değildir. 
G.G.T.'nin isteğinin çok altındadır. işçilerin 
eylemi ne kadar güçlü olursa, mücadeleye 
ne kadar çok işçi CGT saflarında katılırsa o 


kadar daha fazla elde ederiz. 


Syah Şİ e zl Mi Sa nl 


AHINI (er ei 
Şehir ve Bölge musna 


— Renault fabrikasında olduğu gibi P.I. işçilerine haftada 40 saat çalışma ile ayda 
2100 frank ücret tanınmalı ; ücret kaybı 
olmadan haftalık iş süresinin 40 saate 
indirilmesi. 


— Pazartesi günleri yapılan fazladan 15 
dakikalık çalışmanın kaldırılması. 


— İş sartlarının iyileştirilmesi ve emniyet 
tedbirlerinin genişletilmesi. 


— Foyer'lerde özgürlük: Serbest ziyaret 
hakkı. 


— Sendike delegeleri serbestçe hareket 
edebilmeli. Problemlerimizle uğraşmaları 
için verilen süre arttırılmalı. İki delege 
başına 50 saat verilmeli. 


Fabrika kapısı önünde yapılan toplantı 
ve konusmaya geniş bir Türkiyeli işçi kitlesi 
katıldı. Birçok işçi hemen orada CGT'ye 
üye olarak henüz olmayanlara örnek oldu. 


Hangi milletten, hangi siyasi düşüceden 
ve hangi dinden olursa olsun CGT'nin safları 
bütün işçilere açıktır. 


GİRİŞ BÜLTENİ 


CGM YE ÜYE OLMAK İÇİN: 


öne Çalıştığı yerin adresi emme 


Bu bülteni tanıdığınız bir C.G.T. delegesine veya C.G.T., 213, rue Lafayette, Paris 10" 


adresine yollayın. 


TDFP'NİN 2. GENEL KURULU 


28,29 ve 30 Mart tarihlerinde 
Federal Almanya'nın Gelsenkirchen sehrinde « AVRUPA TUR- 
KİYELİ DEMOKRATİK İŞÇİ DER- 
NEKLERİ FEDERASYONU » TDF' 
nin 2. Genel kurulu toplandı. 


1974 15-16 Haziran'ında kurulan ve bugün 20 kadar işçi derneğini çatısı altında toplamış 
bulunan TDF'nin o kongresine 
100'ün üzerinde delege ve misafir katıldı. Bunlardan 21 | Fransa'dan gelmişti. 


Kongrede Avrupa'daki Türkiye 
işçilerinin sorunları tartışıldı ve 
çözüm yolları arandı. TDF işçile- 


rimizi sendikalarda örgütlenmeye karşı barış hareketi» (MRAP) 


ve işyeri temsilciliği seçimleri- 
ne katılmaya çağırdı. Kongrede 
TDF, CGT sendikasının Fransa'daki yabancı işçiler için hazırladığı 
ve savunduğu « Hak talep belgesı » ni ve « Yabancı işçiler için 
sosyal ve demokratik nitelikte 
bir yönetmeliğin» o çıkarılması 
için verilen mücadeleyi destekleme kararı aldı. 


Türkiye'den D.I.S.K. ve ögretmenlerin demokratik örgütü 
T.OB-D.E.R. Almanya'dan Ispanyol işçi örgütleri, Fransa'dan 
« Irkçılığa ve anti-semitizme 


ile sendikamız CGT TDF kongresine destek mesajları gönderdiler. CGT'nin TDF'ye gönderdiği 
mesaj'da söyle deniyor : 

« 2. kongre çalışmalarınızı büyük bir ilgiyle izledik. 

Yerli ve yabancı işçilerin eşitliği için birlik ve uluslararası 
dayanışma işinde verdiğiniz mücadelede başarılar dileriz ». 

TDF; CGT, CFDT sendikaları- 
nın ve diğer demokratik örgütlerin Fransa'daki yabancı işçilerin 
acil taleplerini ortava koyan 13 
şubat tarihli ortak bildiriye ve 
21 şubat eylemlerine katılmıştı. 


KARAMA LL İLLETİ İTE PETİKL LİLİ İİİ İTİT TİTLE ETTİ İTİETTİTİTTTİTE 
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isçi Göcü ÜZE 
SENDİKALAR 
ARASI TOPLANTI 


ilk kez 1972'de Belgrad'da, daha sonra 1973'de Istanbul'da 
toplanan « işçi göçü sorunları üzerine Avrupa ve Akdeniz ülkeleri 
sendikaları konferansı » hazırlık komitesi 10 ve 11 Nisan 1975 
günleri Paris'te toplandı. Toplantı sonunda kabul edilen ortak 
Basın bildirisi’ ni bütünüyle veriyoruz : | 


BASIN BİLDİRİSİ 


İş gücü göçü üzerine 3. Sendikal konferans hazırlık komitesi (1), Fransız konfederasyonları C.G.T. ve CF.D.T.'nin daveti 
üzerine 10 ve 11 Nisan 1975'de Paris'de toplandı. 


Bu toplantı, iktisadi kriz ve iş sorununun genel olarak tüm 
emekçiler ve özel olarak da yabancı işçiler üzerindeki ağır 
sonuçlarına ilişkin geniş bir bilgi ve deney değişimini sağladı. 


Temsil edilen örgütler, krizin olumsuz sonuçlarıyla mücadele 
etmek ve yabancı emekçilerin sendikal savunmasını sağlamak 
için kendi ülkelerinde giriştikleri eylemleri sergilediler. 


Hazırlık komitesi ilgili diğer sendikal örgütlere, Nisan veya 
Mayis 1976'da D.G.B. 'nin daveti üzerine Federal Almanya'da yapılacak iş gücü göçü sorunları üzerine Avrupa ve Akdeniz ülkeleri 
3. Konferansı'na katılmalarını önermeye karar Vermiştir. 


Komite 3. Konferansın düzenlenmesini ele almış ve aşağıdaki 
gündemi teklife karar vermiştir : 


n 


Sanayileşmiş ülkelerdeki yabancı emekçilerin durumu. 


Buhran durumunda yabancıların ortak talepleri ve savunması. - 


Yabancı emekçilerin toplum hayatına (işçi gönderen ve 
alan ülkelerde) katılmaları konusunda beliren sorunlar. 


Sosyal güvenlik ve toplumsal haklar. 


Paris, 11 Nisan 1975. 


(1) KOMİTE ÜYELERİ : 


DGB (Batı Almanya), CGIL - CISL - UIL (italya) ,CSY (Yugoslavya), 
UGTA (Cezayir), LO (İsveç), SAK (Finlandıya), Türk-iş ve DİSK 
(Türkiye), UMT (Fas), CSC ve FGTB (Belçika), NVV - NKV - CNV 
(Holanda), CFDT VE CGT (Fransa). 


VIETNAM HALKI ZAFERE YAKLAŞIYOR 


— VİETNAM. Güney Vietnam halk kurtuluş ordulari başkent 
Saygon'a 60 km. Yaklaştı, Son haftalarda ülkenin en önemli ve 
en kalabalık kentleri vatan haini Tiyö ve cellatlarının elinden 
kurtarıldı, Amerikan emperyalizminin uşağı Tiyö ordusu her yerde 
bozguna uğruyor. Halk bazı yerlerde ayaklanarak hainleri saf 
dışı ediyor. 


Ulnslararası barış anlaşmasını çiğneyerek! güney Vietnem 
geçici devrimci hükümetinin yönetimindeki bölgelere saldırarak 
savaşı devam ettiren vatan ve halk düşmanlarının sonu yakın. 
Sadece başkent Saygon'daki bey ve paşaları temsil eden Tiyö 
yönetimi anlaşmaya rağmen zindanlardaki 0.000  yurtseveri 
serbest bırakmadı. Andaşma hükümlerinden « ulüsal hükümet » in 
kurulmaması için terörü arttırdı. ; 


a. 
Bugünlerde Tiyo'nun sarayını kendi adamları bombalıyor. 
Kendisinin nerede olduğu bilinmiyor. Vietnam halkı için zafer, 
Amerikan emperyalizmi ve uşakları için bozgun yakın. 


- KAMBOÇYA. Kamboçya Ulusal Birleşik Cephesi'ne bağlı 
kurtuluş kuvvetleri başkent Pnom Pen'in gecekon 
geçirdi. Ailesinin ve bir avuç uşağın cumhurbaş Lon Nol 
kaçtı, Bu çürömüş askeri rejimin tek desteği Amerikan emperyalizminin Kamboçya elçisi bayrağını plâstik bir. lorbaya koyacak 
zamanı ancak bulabildi. j 


Başkent merkezi hariç bütün ülke yurtsever ha ; elinde, 
n 


DISK Genel Sekreteri 


Kemal Sülker Paris'te 


13 Nisan Pazar günü C.G.T. 'Nin Paris' teki Türkiyeli işçiler 
lokalinde (38, rue Blanche Paris-9”) oturacak yer kalmamışti. Kısa aralıklarla bir arkadaş zemin kata iniyor, etrafa bir 
göz atıyordu. Duvarları kaplayan « Yaşasın dünya işçi hareketinin birliği », « Yerli ve yabancı işçiler bir bütündür », 
« Yabancı işçiler yararına sosyal ve democratik nitelikte bir 
yönetmelik », « Yaşasın C.G.T. ve D..SK ». Yazıları birisinin 
beklendiğini gösteriyordu. Türkiyeli C.GT. militanlarının çağrısı istenilen boyuta ulaşmıştı. 


Biraz sonra, saat 15.15 'de C.G.T. 'nin konuğu olarak 
Paris'te bulunan D.İ.S.K. genel sekreteri Kemal Sülker ve Maden-İş başkan vekili Mehmet Karaca lökale geldiler. Daha ilk 
anlardaki sıcak ilgi ve dostluk yurt Jışındaki bizlerle D.I.S.K. 
arasındaki gerekli ilişkilerin gelişeceğini müjdeliyordu. D.İ.S.K. 
'in yurt dışı bağlarının sınıf temeli üzerinde zenginlesmeye 
başlaması bunun ilk adımıydı. 


C.G.T. 'de sorumlu bır arkadaş ile Sülker' in ilk açıklamalarından sonra tartışma başladı. D.İ.S.K.' genel sekreteri 
arkadaş, Türk-Iş'in karşı çabalarına rağmen özellikle C.G.T. 'Nin 
önerisi ve desteğiyle D.İ.S.K.'in sendikalar toplansınına nasıl 


katıldığını anlattıktan sonra arkadaşların sorularını cevaplandırdı. 


« YERLİ VE YABANCI :ŞÇİLEN BİR BÜTÜNDÜR » 


« C.G.T. 'nin yanında D.İ.S.K.'de yurt dışındaki bizlere sahip 
çıkmalı » eleştirisini haklı bulan Sülker « yasal, parasal olanaksızlıkları, politik ortamın elverişsizliği » ni belirttikten sonra 
« Yabancı işçiler yerli işçilerle birlikte örgütlenirler. D.i.S.K.'le 
C.G.T. arasındaki farklar her iki ülkenin özel şartlarina 
bağlıdır ve ikinci plândadır» dedi. Sülker «DIİ.SK.'le 
C.GT. de çalışan Türkiyeli militan arkadaşlar arasında ayrılık 
yoktur. Bunlar gönüllü. Ne yapılmasını avuçlarının içi gibi 
biliyorlar ve yapıyorlar » diyerek D.İ.S.K.'in bu konuda kongre 
sonrasında daha açık tavırlara girebileceğini belirtti. 


« DÜNYA İŞÇİ SINIFININ BİRLİĞİ » 


«Bir arkadaş: biz burada eziliyoruz, arkadaşlarımız da 
Türkiye' de eziliyor, dedi. Evet, çünkü burada da orada da 
kapitalist düzen var 21. Yüzyıla girerken umutluyuz. Dünya 
işçilerinin eylem birliği bu düzene son verecektir. 


« Fransa 'da C.G.T. ve C.F.D.T.' nin ortak mücadelesi var. 
Ancak Türkiye 'de Türk-iş' le en ufak bir yakınlaşma mümkün 
değil ». 


Biz Türkiyeli C.G.T. militanları çok iyi biliyoruz ki Türk-iş 
in genel başkanı Halil Tunç NATO'nun ve Alman kapitalistleri- 
nin verdikleri ouşaklık nişanlarıyla övünmekte ve Senato'da 
caka satmaktadır. 


« DİSK GÖZBEBEĞİMİZ » 


Bir soru üzerine Sülker arkadaş D.İ.S.K.'in « Halk sektörü » 
üzerine görüşünü belirttikten sonra « Tekelci devlet kapitalizmi düzettme kabul etmez. Ecelini çabuklaştırmak bize 
düser » dedi. 


Gerek D.İ.S.K. temsilcisi, gerekse D..S.K.'e bağlı Maden-iş 
temsilcisi arkadaşlar D.i.S.K. ve ona bağlı sendikaların referandum mücadelesini anlattılar. işyerlerinde « Gizli oy, açık 
sayım » esasına dayalı özgürce sendika seçme hakkı olan 
referandum uygulama sonuçlarının Türk-iş'i zayıflattığını, 
D..S.K.'i güçlendirdiğini, Türkiye işçi sınıfının mücadelesini 
hızlandırdığını belirttiler. 


Türkiye işçi sınıfının ilerici sendikal örgütü D..S.K. Mayıs'ta 
toplanacak olan 5. Genel kurulu'na daha güçlü ve güven 
verici giriyor. Yeni katılanlarla birlikte bugün 22 sendikadan 
oluşan D.i.S.K''in daha da kararlı, tutarlı ve sorumlu olarak sınıf 
ve kitle sendikacılığını yürütmesi, tarım emekçilerinin örgütlenmesi yolunda yeni adımlar atması en büyük dileğimiz 
olmalıdır. D..S.K.'in Türkiye emekçilerini ortak çıkarları etrafında ve kendi saflarında örgütleyerek Türkiye'nin en büyük 
ve güçlü democratik örgütü olacağına günenimiz tamdır. 


Kanlı faşist saldırılar. Milliyetçi Cephe adı verilen gericiler cephesi'nin düzenlediği saldırılar artıyor. İşçi sınıfının, öğrencilerin, öğretmenlerin, memurların, fakir köylülerin acil talepleri için, demokrasi için verdiği demokratik mücadele ezilmek 
isteniyor. Kıbrıs « çıkarması » nın 23 milyarlık yükü, 
dünya kapitalist sisteminin genel kriziyle birlikte 
daha da derinleşen buhranın sonuçlarına karşı; 
Türkiye emekci kitleleri işsizliğe, pahalılığa enflâsyona ve çağ dışı baskılara, zulme karşı direniyor. 


Parababaları artık kolayca hükümet edemiyorlar. 
Siyasi kriz içinde de bocalıyorlar. Sömürü ve zulüm 
düzenlerini uzatmak için sivil veya üniformalı faşızmi düşünüyorlar. Halk düşmanı cephenin kurduğu 
hükümet bu pis arzunun bir provası. Faşist Türkeş'in 
yalancı Erbakan'in başbakan yardımcısı olduğu gerici 
Demirel hükümeti ancak büyük « mebus pazarlıklarından » sonra kurulabildi. 


Bu Amerikancı cephenin kullandığı « Ulkü ocakları » nın, adına « Bozkurt » denen « saldırganları 
öğretmenlerin örgütü TOB-DER'in 52 ilde düzenlediği 
izinli toplantılara saldırdılar. Birçok Türkiye vatandaşı öldürüldü ve yaralandı. Oysa TOB-DER « Pahalılığa ve faşizme karşı demokratik mücadeleyi geliştirmek » için düzenlemişti bu toplantıları. 


Elektometal işçilerinin mücadelesi, Elektrometal'de çalışan 560 işçinin başlattığı grev bir yılını 
doldurdu. DİSK'e bağlı Maden-Iş sendikasının yürüttüğü grev, patronun her yıl 3 lira zam talebini kabul 
etmemesi üzerine başlamıştı. Elektrometal'in 560,- 
Anadolu Dökümün 155 işçisi yiğiçe direniyor; 3 bin 
nüfusa yakın ailelerini geçindirebilmek için, daha 
iyi bir hayat için direniyor. Patron diğer tesislerde 
üretimi sürdürüyor. Patron sendikasından grev 
boyunca para yardımı alıyor. Ama bir türlü görüşmeye yanaşmıyor işçileri başarısızlığa, umutsuzluğa itmek, Maden-İş'i zayıflatmak için grevin uzamasını İstiyor. Fakat zafer sonunda mutlaka direnen 
işçilerin olacaktır. 


Renault işçileri. Bursa'da Tofas, OYAK Renault 
otomobil kabrikalarıyla, Makov Otomotiv işyerinde 
yetkili sendikayı seçmek için referandum yalpıldı. 
Oylamaya toplam 5509 işçinin yüzde 90 ı katıldı. 
işçiler kendi sınıflarının sendikasını, Maden-İş'i seçtiler. 


Tekstil işçileri. DİSK'e bağlı tekstil işçileri sendikası altı aydır toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürdürüyor aynl iş kolundaki patron sendikasıyla. 
Görüşmeler geçenlerde sona erdi. Böylece 12.000'e 
yakın tekstil işçisinin ücretlari yüzde 50 ile yüzde 


120 arasında arttı. Ayrıca yenı sesyal haklar koparıldı. 
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YENİ BİR HAYAT 
İÇİN MÜCADELENİN 
BAŞINDA 


İSTEKLERİMİZ 
İÇİN, HAYATI 
DEĞİŞTİRMEK 
İÇİN 
BİRLİK VE DAVRANIŞ 


— İş sorunu dahil, bütün 
konularda Fransızlar- 
la yabancılar arasında hak eşitliği, 


Yeni işçi gelimindeni 
önce Fransa'daki yabancıların kanuni duruma kavuşmaları ; 
turist işçilerin kağıtj larının yapılması, 


Keyfi sınır dışı etmelere ve polis baskıla- 
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için. 


ü į i yam ş 213, rue Lafayette, PARIS (10). BOTzaris 86-50 Imprimerie Lensoise- LENS — Travail exécuté par des ouvriers syndiqués 
T RK NH LER isi imei — Directeur de la publication: TANGUY Aubin. 


